
 

Liturgie voor de 2e dienst van zondagochtend 22 september 2024 VIER! 
Voorganger ds. Arjan Berensen, begeleiding Muziekteam VIER! 

herkenningstune van VIER! in (Lied: Met open armen)  
Welkom door voorganger  
Lied: “Heer wijs mij uw weg” van Sela  
Begroeting en bemoediging, waarna gebed   
Lied: “Regeer in mij” opwekking 569  
Schriftlezing: 1 Samuel 3 1-11 (NBV 2021)  
Kinderlied: God heeft een plan" opwekking kids 223  
Lied: “Stil, mijn ziel, wees stil” opwekking 717  
Overdenking  
Na inleidend praatje door danseres: Lied: “Speak” van Bethany Music via Spotify aan:  
https://open.spotify.com/album/5joR8lkcklTpO3o8dPVsoI?si=7_btuL_ISwCSsGPy5R NfpA   
Tijdens dit lied danst de danseres.  
Afsluitend gebed  
Collecte  
Lied: “My lighthouse” van Rend Collective  
zegen met gesproken amen 

Liederen bij de dienst 

Met open armen 

Kom als je honger hebt of dorst 

Hier kun je eten deel met ons 

Kom met je tranen en je pijn 

Hier is het goed hier mag je zijn 

Met open armen word je ontvangen 

 

Kom als je moe bent van je vlucht 

Hier ben je veilig hier is rust 

Kom met je wanhoop en verdriet 

Hier mag je weer een toekomst zien 

Met open armen word je ontvangen 

 

Welkom in Gods huis 

Welkom in Gods huis 

Welkom in Gods huis 

Welkom welkom thuis 

Kom met je leegte en je angst 

Hier word je liefdevol omarmd 

Kom maar als niemand je verstaat 

Hier is een plek voor jouw verhaal 

Met open armen word je ontvangen 

 

Heer wijs mij uw weg 

Heer, wijs mij uw weg 

en leid mij als een kind 

dat heel de levensweg 

slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.  

Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 

als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.  

 

 

 

 



Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 

dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 

Geest mijn hart en leven aan.  

Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 

hoe ik U dienen kan 

en waarheen U mij zendt 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 

Opwekking 569 

Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer,  

als de zon opkomt elke morgen weer.  

Daarom vraag ik U, Heer van zee en land:  

neem ook mijn leven in uw hand.  

 

Refrein:  

Regeer in mij met al uw kracht  

in mijn mooiste droom,  

in mijn zwartste nacht.  

Er is één ding dat ik U vraag:  

o Heer, regeer in mij vandaag.  

 

Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk  

als een spiegel zijn van wie U in mij bent.  

U bent zoveel meer dan ik verlangen kan:  

Heer, neem mijn leven in uw hand. 

 

(Refrein) 

 

God heeft een plan 

Refrein: 
God heeft een plan met je leven, 
je bent hier met een doel. 
Geloof het diep van binnen, 
’t is meer dan een gevoel. 
Hij doet meer dan je kan bidden, 
Hij is groter dan je denkt. 
Ik weet dat Hij je helpt, 
ik weet dat Hij je kent. 

 

 

 

Dus stap uit je boot, 
durf op water te lopen. 
Vraag God om hulp 

en de hemel gaat open. 
Wees maar niet bang, 
Hij is altijd bij jou. 
In de storm, in de strijd, 
in een moeilijke tijd: 
God is trouw. 

Refrein 

Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. 
Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. 

Opwekking 717 

Stil mijn ziel wees stil, 

En wees niet bang 

Voor de onzekerheid van morgen. 

God omgeeft je steeds 

Hij is er bij, 

In je beproevingen en zorgen. 

 

God U bent mijn God 

En ik vertrouw op U 

En zal niet wankelen 

Vredevorst vernieuw een 

Vaste geest binnen in mij 

Die rust in U alleen 

 

Stil mijn ziel wees stil 

En dwaal niet af 

Dwars door het dal zal Hij je leiden 

Stil, vertrouw op Hem 

En hef je schild tegen de pijlen van verleiding 

 

God U bent mijn God... 

 

Stil mijn ziel wees stil 

En laat nooit los 

De waarheid die je steeds omarmd heeft 

Wacht wacht op de Heer 

De zwartste nacht 

Verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 

 

God U bent mijn God... 

Ik rust in U alleen 

 

 

 



My lighthouse 

In my wrestling and in my doubts 

In my failures You won't walk out 

Your great love will lead me through 

You are the peace in my troubled sea, oh oh 

You are the peace in my troubled sea 

 

In the silence, You won't let go 

In the questions, Your truth will hold 

Your great love will lead me through 

You are the peace in my troubled sea, oh oh 

You are the peace in my troubled sea 

 

My Lighthouse, my lighthouse 

Shining in the darkness, I will follow You 

My Lighthouse, my lighthouse (oh oh) 

I will trust the promise, 

You will carry me safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh) 

Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh) 

Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh) 

Safe to shore 

 

I won't fear what tomorrow brings 

With each morning I'll rise and sing 

My God's love will lead me through 

You are the peace in my troubled sea, oh oh 

You are the peace in my troubled sea, oh oh 

 

You are my light 

My Lighthouse, my lighthouse (Oh-oh-oh-oh-oh) 

Shining in the darkness, I will follow You (Oh-oh-

oh-oh-oh) 

My Lighthouse, my lighthouse (Oh-oh-oh-oh-oh) 

I will trust the promise, 

You will carry me safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh) 

Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh) 

Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh) 

Safe to shore 

 

Fire before us, You're the brightest )4 x 

You will lead us through the storms ) 

 

My Lighthouse, my lighthouse (Oh-oh-oh-oh-oh) 

Shining in the darkness, I will follow You (Oh-oh-

oh-oh-oh) 

My Lighthouse, my lighthouse (Oh-oh-oh-oh-oh) 

I will trust the promise, 

You will carry me safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh) 

Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh) 

Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh) 

Safe to shore 

 

 

 


