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Liturgie voor de dienst van zondagochtend 25 augustus 2024
Voorganger Marcelle van Schoonhoven, begeleiding Hein van de Veen
Thema: Bevrijd van jezelf

Welkom

Intochtslied: NLB 283: 1, 4 en 5 (In de veelheid van geluiden)

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Psalm 43: 1 en 3 (O God, kom mijn geding beslechten)
Wetslezing

Zingen: NLB 723: 1 en 2 (Waar God de Heer zijn schreden zet)

Gebed

Schriftlezing: 1 Korinthe 4: 1-7

Zingen: Psalm 139: 1 en 14 (Heer die mij ziet zoals ik ben)
Verkondiging; thema: Bevrijd van jezelf

Zingen: Hemelhoog 358: 1, 2 en 3 (Nabij Gods hoog verheven troon)
Dankgebed en voorbeden

Collecte aankondiging

Zingen: Hemelhoog 420: 1 en 4 (Heer wijs mij uw weg)
Zegenbede met gezongen amen

Liederen bij de dienst Ik leef in hem en Hij in mij

zo één met hem sterf ik niet meer
eens zal ik zitten aan zijn zij

mijn Jezus, redder en mijn Heer
mijn Jezus, redder en mijn Heer

Hemelhoog 358
Nabij Gods hoog verheven troon
is iemand die steeds voor mij pleit

Hij is volmaakt, Gods eigen Zoon

en priester tot in eeuwigheid

Mijn naam, geschreven in zijn hand
bewaart Hij eeuwig in zijn hart

ik weet: geen aanklacht houdt meer stand
wanneer mijn redder pleit voor mij
wanneer mijn redder pleit voor mij

Ja, Hij is mijn gerechtigheid

want zie, het Lam is opgestaan

Hij troont als Heer der heerlijkheid
wiens liefde eeuwig zal bestaan

Ik leef in hem en Hij in mij

zo één met hem sterf ik niet meer
eens zal ik zitten aan zijn zij

mijn Jezus, redder en mijn Heer
mijn Jezus, redder en mijn Heer

Hemelhoog 420: 1, 4
Heer, wijs mij Uw weg

En leid mij als een kind
Dat heel de levensweg
Slechts in U richting vindt
Als mij de moed ontbreekt
Om door te gaan

Troost dan liefdevol

En moedig mij weer aan

Heer, toon mij Uw plan
Maak door Uw Geest bekend
Hoe ik U dienen kan

En waarheen U mij zendt

Als ik de weg niet weet

De hoop opgeef

Toon mij dat Christus

Heel mijn weg gelopen heeft



