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Liturgie voor de dienst van zondagavond 1 september 2024
Voorganger ds. Arend-Wim Estié

Organist: Geurt-Albert Buitenhuis
Thema: We zullen opstaan!

Woord van welkom

Zingen intochtslied Hemelhoog 359 (Nooit kan ’t geloof te veel verwachten)
Stil gebed, votum en groet

Zingen Liedboek 340b (Apostolische Geloofsbelijdenis)

Gebed

Introductie op het thema: We zullen opstaan!

Zingen ‘Een toekomst vol van hoop’ (Sela)

Lezen Daniél 12: 1-4
Uitleg

Zingen Hemelhoog 453 (Wat komt en weer gaat)

Lezen Daniel 12: 5-13
Uitleg

Zingen Psalm 91a (Wie in de schaduw Gods mag wonen)

Dankgebed en voorbeden
Aankondiging collecte

Zingen slotlied Psalm 73: 9, 10 (Nu blijf ik bij U voor altijd)

Zegen, afgesloten met 3x ‘Amen’

Liederen bij de dienst

Hemelhoog 359

Nooit kan t geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.

‘t Faalt aardse vrienden vaak aan krachten

maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?
‘t Heelal staat onder zijn gebied!

En wat zijn liefde wil bewerken,
ontzegt Hem zijn vermogen niet.

Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, ‘t hoofd omhoog!
Voor hen, die ‘t heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zeeén droog.

O zaligheid niet af te meten,

o vreugd, die alle smart verbant!

Daar is de vreemd’lingschap vergeten
en wij, wij zijn in ‘t vaderland!

Een toekomst vol van hoop’ (Sela)
In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog

Biddend om een nieuwe morgen

Om een toekomst vol van hoop
Ook al zijn er duizend vragen

Al begrijpen wij U niet

U blijft ons met liefde dragen

U die alles overziet

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen

Leidt ons door dit leven heen

U heeft ons geluk voor ogen

Jezus heeft het ons gebracht
Mens als wij voor ons gebroken

In de allerzwartste nacht

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen

Leidt ons door dit leven heen

U bent God de Allerhoogste

God van onbegrensde macht

Wij geloven en wij hopen

Op het einde van de nacht

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd



Niemand anders U alleen

Leidt ons door dit leven heen

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen

Leidt ons door dit leven heen

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen

Leidt ons door dit leven heen

Hemelhoog 453

Wat komt en weer gaat
rotsvast blijft mijn God
Hij staat aan mijn zij,

al wisselt mijn lot.

Al bonkt soms mijn hart
in het heetst van de strijd,
zijn liefde geeft leiding,
en troost mij altijd.

Verleid door het kwaad
dat steeds mij belaagt,
bedrukt door mijn schuld,
door wroeging geplaagd,
vertrouw ik slechts Hem,
die mij leidt door zijn Geest,
mijn zonden vergeeft

en mijn wonden geneest.

Als God mij vertroost,
is niets mij te zwaar,
dan ben ik niet bang,

al dreigt ook gevaar,
dan krijg ik al strijdend
vertrouwen en kracht,
en zing ik mijn psalmen,
hoe donker de nacht.

Zo loof ik mijn God,

zo prijs ik zijn trouw,

de rots van mijn hart,
waarop ik steeds bouw.

Ik zal Hem lofzingen.

Al nadert mijn dood,

dan nog klinkt mijn loflied:
'zijn goedheid is groot!'



